
 

SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg1 
Woensdag 3 november 2011 

Ine, Nicole, Isabelle, Jan en Albert gingen de Itterbeek verkennen. Een prachtig stukje natuur dat 

ook tijdens het plantenseizoen meer dan de moeite waard moet zijn voor een slobkoustochtje. 

Alle aandacht ging ook nu naar de paddenstoelen. Veel dood hout maakte dat de tijd genomen 

werd om rustig goed rond te kijken.  En toen gebeurde het onwaarschijnlijke! Plots maande Nicole 

ons aan om verder te gaan. Ik moest me in de wang knijpen om zeker te zijn dat ik niet droomde 

maar de anderen konden het alleen maar bevestigen ik had het echt gehoord. 

Uiteindelijk hebben we op onze 5 km wandeling een vijftigtal verschillende paddenstoelen gespot. 

In bijlage wat foto’s van leuke exemplaren. 

Vriendelijke groeten 

Jan 

 

Volgende woensdag 9 november om 19 uur komen we terug samen in de Wulp 

voor het determineren van paddenstoelen die door de deelnemers worden 

meegebracht. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 



Mooie plaatjes 
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De fluweelboleet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grijze buisjeszwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knolparasolzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ine en de knolparasolzwam 


